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Vijfde zondag van de Veertigdagen

SAMENKOMEN
Orgelspel
Woord van welkom — door de ouderling
Aansteken van de kaarsen
Lied: 287,verzen1,2en5
Stilte
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Eris genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Lied: 217, alle verzen

Gebed om ontferming
Na ‘zo bidden wij': Heer, ontferm U over ons

Kyrielied: lied 281, verzen 1 t/m 5en 10

DIENST VAN HET WOORD

Gebed rondom de Schriften

Kindermoment

Schriftlezing: Ezechiél 37, 1 t/m 6 en 11 t/m 14
Lied: 609, verzenl1, 3,4en 5

Schriftlezing: Johannes 11: 1 t/m 7,17, 20t/m 44
Lied: 326,verzen1,3 en6

Verkondiging

Orgelspel



Lied: Zingen: lied van de Veertigdagentijd (melodie psalm 86)

1. Kwetsbaar staan wij in het leven.
Vaak vol vragen, angst en beven.
Alsof wij in de woestijn

eenzaam en verlaten zijn.

Door verleidingen omgeven
zoeken naar de weg ten leven.

Als een keuze wordt gevraagd

sta je sterk als God je draagt.

4. Tasten wij vaak in den blinde.
Moeilijk is geluk te vinden.
Onze ogen zijn vaak dicht,

zijn kortzichtig, ik-gericht.
Goede God, wil inzicht geven.
Doe ons in uw licht herleven.
Wie met nieuwe ogen ziet,

gaat op weg en wanhoopt niet.

5. Wie geen uitweg weet, mag hopen;
wat eerst dood was, gaat weer open.
Bloemen bloeien tussen steen,
breken zelfs door asfalt heen.

Nieuwe vreugde, nieuw verlangen
mogen wij door u ontvangen.

Voorproef van de tijd die komt,
als de dood voorgoed verstomt.

Onder het naspel komen de kinderen terug
Gebeden (dankgebed — voorbeden — stil gebed — Onze Vader)
Mededelingen — door de diaken

Collecte — voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel

UITEENGAAN
Slotlied: lied 653, verzen 1, 4en7

Heenzending en zegen
Gezongen amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang



